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35 jaar Nemo 

Nemo begon met de aankoop van de eerste ‘gele’ bus 
in mei 1988. De hele zomer werd de bus opgeknapt: 
een nieuwe vloer, banken, keukentje, gordijntjes, net 
een huiskamer. Op 11 september 1988 was de eerste 
Nemowandeling naar Wapenveld; parkeren voor de 
drukbezochte gereformeerde kerk en struinen langs de 
IJssel over veel hekken, en een pan soep mee.  
Dat smaakte naar meer. Er zouden tot september 
2023 nog 1837 dagwandelingen volgen met 22.169 
deelnemers; 128 weekends met 1484 deelnemers en 
87 weken met 1252 deelnemers. De wandelingen met 
de wandelbus waren legendarisch. In de eerste 25 jaar 
van Nemo tot januari 2014 toen de laatste ‘blauwe’ bus 
verkocht werd hadden de bussen 1013 pannen soep 
en drankkratten meegenomen. Nemo trok een breed 
publiek aan van wandelaars, maar ook veel vrijwilligers 
en sympathisanten. Het namenbestand van Nemo 
over 35 jaar telt 7736 mensen die ooit meegewandeld 
hebben of iets bijgedragen hebben. Een veelvoud 
daarvan moet ooit iets van Nemo gehoord hebben, 
zoals via evenementen als de Landelijke 
Voetpadendagen en de Walkabout in Amsterdam die 
Nemo organiseerde . Vooral de eerste jaren 
verschenen veel artikelen in o.a. De Volkskrant en 
Trouw, en reportages op tv. Zo ontstond een 
algemene landelijke naamsbekendheid. De laatste 15 
jaar deed Nemo het rustiger aan. Veel energie ging 
naar Nemoland in Polen waar Nemo in 1998 een 
wandel/natuurcentrum, annex ecoboerderij en 
cultureel centrum opzette. In 25 jaar Nemoland Polen 
ontving Nemo daar 4148 gasten met 30.575 
overnachtingen. De eerste 10 jaren veel actieve 
gasten en gezinnen. Daarna veel meer groepen 
scholieren, scouts en veel vrijwilligers en studenten. 
In Amsterdam verhuisde Nemo in 2008 naar de 
voormalige dienstwoning van de Roos Schooltuinen 
met een grote bostuin in het Westerpark. Daar zette 
Nemo het wandel/natuurcentrum De Groene Hemel op 
met een buurtmoestuin, onderhouden door tientallen 
vrijwilligers. Het gebouw werd een buurttuinhuis en 
kreeg medegebruikers voor workshops gericht op 
meditatie en bezinning. Een andere activiteit van 
Nemo was het organiseren van thema-avonden in het 
Wandelcafé, eerst in Zaal 100 en later in de Tweede 
Uitleg op de Prinsengracht en in de Boomsspijker. 
Verder thema-avonden over Poolse en Oost-Europese 
thema’s in de Boomsspijker (Babcia) en nu in het 
Pintohuis (Barszcz), zie aankondiging op pagina 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegen de verdrukking 

Voor veel mensen en organisaties was Nemo een luis 
in de pels, veel te ondiplomatiek. Hoewel Nemo als 
actiegroep veel steun had in haar opzet van een 
landelijke wandellobby, wilde de overheid de regie 
houden en een centrale wandellobby. Dat werd het 
landelijke Wandelplatform. Ook ontstond een andere 
belangenorganisatie voor wandelaars (Te Voet) uit 
mensen die Nemo te radikaal en anarchistisch vonden. 
Veel terreinbeheerders, jachtopzieners, boeren en 
villabewoners botsten op de vrije wandelaars en er 
ontstonden vaak hoog oplopende conflicten. Een keer 
stonden boeren klaar met gierspuiten. Maar ook van 
binnenuit liep het soms uit de hand. Sommige 
bestuurders wilden de oprichter/coördinator ontslaan 
omdat die een zakelijke bedrijfsvoering en een 
verdienmodel in de weg liep. Recent probeerden 
gemeentelijke topmanagers en zelfs de wethouder 
Nemo te ontruimen, maar dat werd voorkomen door 
mediagenieke acties en lobby van betrokken leden. 
In de vereniging ontbraken ook niet de gebruikelijke 
coupepogingen en kort gedingen van rancuneuze 
leden, maar het lukte de oprichters toch steeds om het 
oorspronkelijke ‘dwarse’ concept van Nemo te 
behouden, tot op de dag van vandaag.  
 

Kraak het landschap! 

Als beweging is Nemo moeilijk te definiëren. Was het 
een bevlieging, een sociale beweging, een 
sportvereniging of een gezelligheids-sociëteit?  
Het was van alles wat. Nemo was historisch een 
product van de kraakbeweging in de grachtengordel 
van de jaren 80, de tijd van de Groote Keyzer en de 
Vondelstraat. Daar ontmoetten Peter en Vincent elkaar 
en ontstond het idee dat niet alleen de leegstand 
gekraakt moest worden, maar ook het landschap dat 
door hekken en verbodsbordjes voor wandelaars 
afgesloten was. Als autonomen trokken de wandelaars 
zich niets aan van hekken en verboden. Zondags 
struinen en doordeweeks brieven schrijven en actie 
voeren voor een natuurlijk en toegankelijk 
wandellandschap. Al snel kwam Mathilde erbij, de 
buurvrouw van Vincent die ontsteld was over de 
bussen die zomaar voor haar raam geparkeerd 
werden. Met z’n drieën werd Nemo een wervelwind die 
steeds groter werd. Maar dat lukte alleen met talloze 
vrijwilligers en vaste medewerkers, zoals Jaime en 
Margreet. De laatste jaren is het actiegehalte 
langzaam verdwenen, maar er wordt wel stevig 
doorgewandeld en het begrip ‘nemowandeling’ is een 
staande uitdrukking geworden voor een wandeling met 
uitdagingen waar het Nemo te doen is. 

Peter 
 
 
 
 
  



Nemo Jubileum september 2023 
35 jaar Vereniging Nemo - 25 jaar Nemoland Polen - 15 jaar De Groene Hemel Westerpark 

 

OPEN DAG IN DE GROENE HEMEL-NEMO WESTERPARK AMSTERDAM 

zondag 17 september 13-18u 

 
- theater/verhalenwandeling Soelen en de waternimf Swawa, met inleidende film 14u en 16u 
- ontmoet de oprichters en maak kennis met andere medewerkers en wandelaars van Nemo 
- 35 jaar struinen: films, foto’s en verhalen 
- rondwandeling natuurpad Schooltuinen en bostuin Nemo 
- rondleiding Nemo kruidentuin 
- singalong Nemo wandelliedjes met Ton Verkroos piano 17u 
 
Nemoland Polen 
- films van Machiel Spruijt, met o.a. première The White Waterspirit 
 
Maak kennis met medegebruikers: 
- Workshop Qigong & Yiqua door AnnA 14u 
- Medicijnwiel (krachtplaats) door Peter Sjamaan 15u 
- Labyrint-wandeling door Grietje de Weerd 14u en 16u 
- Workshop mindfulness and reconnect with nature door Marjorie Lumet 16u 
 
- traditionele Nemo soep en Barszcz, Poolse bietensoep 
- kruidenthee uit eigen tuin met taart 

 

Crowd Funding voor 

Nemoboek 

In 2024 verschijnt het boek 35 jaar 
vrij wandelen met Nemo. Na 35 
jaar wordt het geheim van Nemo 
onthuld, wat Nemo (en de 
oprichters) op de been hield en 
1000den mensen aantrok.  
Het boek leest als een gids voor 
struiners met een bloemlezing van 
inspirerende teksten, struinroutes 
filosofische en poëtische 
bespiegelingen, persoonlijke 
ontboezemingen en onthullende 
foto’s. Over de eeuwige strijd met 
overheden, grondeigenaren en 
andere autoriteiten over afgesloten 
onverharde paden en andere 
afwijkende ideeën. Nemoleden en 
vrienden mogen het boek niet 
missen, maar het is ook een 
prachtig leesboek voor wandelaars, 
volgers van dwarse tijdsverschijn-
selen en aanhangers van de vrije 
levenswandel. Maak de uitgave van 
dit unieke boek mogelijk door in te 
tekenen en het boek te bestellen 
voor slechts 25 euro of meer. 
Stuur een mail naar 
voetpaden@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Google Maps: 
https://goo.gl/maps/wPjWEPY8
bxjps9sw6 
 

https://goo.gl/maps/wPjWEPY8bxjps9sw6
https://goo.gl/maps/wPjWEPY8bxjps9sw6


Mijn 35 jaar Nemo

Maak ik nog een jubileum mee over 15 jaar, het        
50 jarig bestaan? Dat zou kunnen, want als ik naar de 
gemiddelde leeftijd kijk van onze medewandelaars dan 
zit ik nog aan de onderkant! Vol bewondering kijk ik 
naar de 80 +ers die energiek meewandelen en mij er 
helemaal uitlopen, ik kan ze soms niet meer bijbenen . 
Want 35 jaar, dat is exact de helft van mijn leven..... 
De eerste 35 jaar van mijn leven wandelde ik soms, 
als kind had ik zelfs een eigen wandelstokje, omdat 
mijn oom een wandelstokkenfabriek had in de 
Achterhoek. Dat vond ik prachtig, het had mooie 
kleuren, maar ik wandelde er niet mee. 
Later wel gewandeld, in de Himalaya of elders in de 
wereld. Maar het echte wandelen heb ik toch geleerd 
bij Nemo,  over onverharde paden door heel 
Nederland, meestal in de regen, dat hoorde zo.  

Nog steeds hoor ik 'oude' Nemoleden nostalgisch 
praten over de zondagwandelingen, met soep en 
borrel na afloop in het bos. Daar waren wij dan al de 
hele zaterdag druk mee, met de boodschappen en de 
soep voor 30 pp. En zondag vroeg op om koffie te 
zetten en om 8 uur de ophaalroute met het busje te 
beginnen. Dat vertelden we er maar niet bij, maar het 
was best wel gekkenwerk.  Maar de sfeer was altijd 
goed, met ons team en de vrijwilligers en de 
wandelaars. Nu verzamelen we gewoon bij het CS 
(oftewel Loetje) pakken we een trein of bus en gaan 
wandelen. En dat is zo nog wel 15 jaar vol te houden!  
Mits er nog mensen zijn die mee willen wandelen.... 

Mathilde 

 
 

Terugkijken na 35 jaar

Je kunt op verschillende manieren terugkijken op 35 
jaar Nemo. Dus dat gaan we dan ook maar doen. 
Laten we beginnen met het meest basale niveau:  
vervoer en deelnemers. En dan zie je pas goed wat er 
veranderd is in deze zucht op de eeuwigheid. Voor de 
nieuwkomers (en dat is nu bijna iedereen) maar even 
de opsomming: We liepen alleen op zondag en 
gebruikten voor het vervoer 9-persoons busjes; 
voertuigen die zo goed als permanent defect waren, 
liefs onderweg naar of van een wandeling. Daar stond 
tegenover dat er nog geen parkeergeld hoefde te 
worden betaald, zodat de busjes overal in de buurt 
konden worden geparkeerd. Dat leidde weer tot 
woedende reacties van buurtgenoten, omdat hun 
uitzicht werd geschonden. Ook niet meer voor te 
stellen is dat we de deelnemers ophaalden op de 
stoep van het Centraal Station, de synagoge en het 
Rijksmuseum. We hadden overigens op zeker 
ogenblik vier busjes, waar de Wegenwacht niet blij 
mee was. Er liepen makkelijk 20 mensen mee, die ook 
de 20 km. zonder problemen volhielden. We waren 
dan ook laat thuis, maar altijd voordat Koot en Bie 
begon. Tenzij de Wegenwacht weer eens moest 
uitrukken.  
Ander niveau: de soort wandelingen. Iedereen kreeg 
een ingetekend kaartje met de route. En na de koffie 
dan maar wandelen. Geen mobieltjes  en digitale 
kaarten. En vooral: maar zien wat je tegenkomt. En dat 
is veel: boze boeren en andere grondbezitters, 
honden, stieren, jachtopzieners, handhavers. 
Tot gewelddadigheden is  het nooit gekomen, wel tot 
verbale agressie, bekeuringen en processen. En dan 
de volgende week weer opnieuw wandelen waar het je 
goed dunkt. O ja, ik vergeet het negeren van 
verbodsborden en het overklimmen van hekken. En de 
overlast van fietsers en stoere mannen op motoren. 
 
 

En het derde niveau, om het helemaal breed te 
trekken: Hoe zat het met de wandelmogelijkheden? 
Je kunt zeggen dat het matig was, maar vergeleken 
met nu wandelden we door het paradijs. Nederland 
was nog iets minder vol met snelwegen, woonwijken, 
ingepikte wandelpaden, verdoosd landschap enz. 
Hier doet zich wel een paradox voor. Er waren minder 
belemmeringen, maar er was nog geen wandellobby. 
Nemo heeft hiervoor de basis gelegd, maar 
vergoedingen voor openstellingen en toestemming van 
waterschappen voor betreding bestonden nog niet. 
Ook waren er nog weinig LAW's en Streekpaden en al 
helemaal geen NS-wandelingen en Klompenpaden. 
Dat is nu dus omgekeerd: Er is steeds minder 
wandelareaal, maar daarbinnen zijn er meer paden en 
routes. Dat betekent dus dat we sterk zijn gaan 
inbreien; elk stukje betreedbaar land is nu bezet met 
paden. Als je je maar aan de beperkingen houdt, geen 
stap buiten de paden zet en geen hoge eisen stelt, is 
er geen vuiltje aan de lucht. 
Er zijn ook nog wat nostalgische restjes. De koffie voor 
het begin van de wandeling en de soep na afloop. 
En natuurlijk het drankkrat. En de personenauto's die 
we na het busjestijdperk voor het vervoer gebruikten, 
inclusief de eigenaar-chauffeur. Die auto's reden 
tenminste probleemloos. 
Was dan alles vroeger beter? Ja, als je houdt van 
vroeg opstaan om koffie te zetten op kantoor, als je 
smult van uitdagende situaties zoals autopech en als 
je dol ben op een enorme afwas na de wandeldag.  
Kortom: Vroeger was niet alles beter of slechter; 
vroeger was alles anders. 

Vincent 
 
 
 
 
 
  



WIE IS NEMO? teksten uit de beginjaren van Nemo 

 

'Niemand mag hier lopen...' 

Nemo is Latijn voor niemand; zo heet elke wandelaar 
als hij zich laat verrassen door het toeval en zijn 
grenzen overschrijdt in het land van bordjes en 
prikkeldraad. Net als Odysseus, de stripfiguur Little 
Nemo en Captain Nemo van Jules Verne, wordt de 
wandelaar een ontdekkingsreiziger in Niemandsland 
waar alleen 'Niemand' mag komen, te voet naar een 
onbekende horizon...  
 

Wandelaars horen bij het landschap 

Onverharde voetpaden zijn niet alleen belangrijk voor 
wandelaars; ze zijn ook belangrijk als ecologische 
(verbindings)zone. Door te wandelen blijven paden 
behouden en daarmee de natuurwaarden beschermd. 
Voetpaden horen bij het cultureel erfgoed; door te 
wandelen lees je de geschiedenis en de verhalen van 
het landschap en de mensen die er liepen. Wandelen 
houdt de verhalen levend en schept nieuwe verhalen. 
Een landschap zonder (wandel)verhalen verkommert 
als een mens zonder geheugen… 
 

Wandelen om paden open te houden 

Tijdens wandelingen merk je dat steeds meer 
voetpaden afgesloten, opgeheven of geasfalteerd 
worden. Als recreant is de wandelaar welkom op 
uitgezette routes, maar als vrije wandelaar wordt hij 
vaak verjaagd door boze eigenaren, verbodsbordjes 
en snelverkeer. Eenvoudige voorzieningen als 
overstapjes en bruggetjes ontbreken. Nederland 
verhekt. Langs prikkeldraad en schrikdraad zoekt de 
wandelaar zijn weg. Nemo zoekt openingen waar 
anderen omlopen en laat zich niet wegjagen door 
onterechte verbodsbordjes. Ook in de politieke 
wandelgangen en in de rechtszaal komt Nemo op voor 
de belangen van de wandelaar  
 
 
 
 
 

Nemo, de wandelaar 

De wandelaar in het land van hekken en prikkeldraad 
dat Nederland heet, voelt zich vaak 'niemand'. Met de 
wandelaar wordt geen rekening gehouden. Fietsers en 
automobilisten krijgen alle mogelijke faciliteiten. 
Wandelaars zijn vogelvrij en worden naar de kant 
geduwd. De wandelaar is niemand. Ook het wandelen 
zélf is een activiteit waarbij het ego langzaam oplost in 
de eentonigheid van het wandelritme en het landschap 
dat onmerkbaar voorbijschuift. In een tijdperk van 
hyper-individualisme en de cultus van de persoonlijke 
ontplooiing zou wandelen wel eens de enige therapie 
kunnen zijn om hinderlijke ego-komplexen kwijt te 
raken. Wandelend word je weer niemand, in de 
vruchtbare leegte van het landschap. 
 
Wanneer je wandelt en 'niemand' wordt, gaat er een 
nieuwe wereld voor je open. Bij borden met 'Niemand 
mag dit pad betreden', weet je dat je verwacht wordt 
en je door kunt lopen. Als een jachtopziener zegt 
'niemand mag hier komen', voel je dat je grenzen 
overschrijdt. Je betreedt het magische Niemandsland. 
Lopen wordt nu een transcendente ervaring. Hekken 
klimmend omwingerd met prikkeldraad, overstijg je 
jezelf en bij schrikdraad krijg je de schok van je leven: 
je wordt één met de schapen en koeien en hun 
uitwerpselen. Panta rei, alles stroomt als de regen in je 
schoenen gutst. De nieuwe tijd breekt aan. Je weet 
wat je altijd al wist: je bent niemand en niks waard.  
Het nieuwe bewustzijn dringt in volle overgave met 
modder, brandnetels, blaren en spierkrampen bij je 
naar binnen. Je kunt aan niks anders meer denken: 
'Waar is de soep, de oersoep, mijn begin en eindpunt?' 
Wandel en wees niemand! 

Peter 
 
 
 
 
  



ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING NEMO 

Dinsdag 26 september 19.30u Nemogebouw in het Westerpark, Overbrakerpad 2 (achter de Schooltuinen) 
Agenda 

1. Opening, mededelingen, notulen ALV 2022 
2. Jaarverslag 2022 en beleidsplan/begroting 2023/2024 

 

 

Nemo wandelt maar door 

Want vakanties en zomer- of winterstops kennen we 
niet. En met drie wandelbegeleiders kunnen we ook 
steeds een wandeling aanbieden. Meestal is er elk 
weekend een, en slechts een enkele keer  slaan we 
een weekend over. Dat is een concept dat al vele jaren 
werkt en nog steeds blijkt te werken. Kijk maar naar de 
cijfers: De zondag blijft al jaren stabiel qua aantal 
wandelingen en de gemiddelde deelname. Dat is mooi, 
maar het kan mooier. Een opvallend verschijnsel is 
namelijk het sterk oprukken van de zaterdag. Zeker dit 
jaar stijgt hier het gemiddelde aantal deelnemers op 
deze dag. Je moet natuurlijk niet te snel conclusies 
trekken , maar je zou heel voorzichtig kunnen zeggen 
dat veel leden wel in het wekend willen wandelen, 
maar dan niet teveel kilometers, niet te ver van 
Amsterdam en vooral in een rustig tempo (lees 
driemaal: geen zondagwandeling). Dan kom je al snel 
uit bij de zaterdag wandelingen. Dat is ook wel te 
verklaren. In de praktijk blijkt Nemo geen club te zijn 
voor jonge mensen, die hebben andere behoeften. De 
leeftijd stijgt dus, vaak met kwalen die daarbij horen.  
Wandelen? OK, maar maak het niet te gek. Dit wordt 
overigens bevestigd door een lichte uitstroom van de 
zondag naar de andere wandeldagen. 
En dat blijft ook de kracht van Nemo: We bieden elk 
wat wils, wat betreft wandeldag, aantal kilometers, 
tempo en afstand van Amsterdam. We trekken weinig 
jeugd aan, maar wat de laatste tijd wel opvalt, is het 
aantal mensen dat Nemo ontdekt en vervolgens  lid 
wordt c q meeloopt. We dachten jarenlang dat de 
gemiddelde leeftijd alleen maar zou stijgen, maar er 
komen steeds weer nieuwe leden bij. Goed, niet jong, 
maar wel iets jonger en enthousiast. Op die manier 
hebben we toch weer het eeuwige leven.  

Vincent 
 
De zaterdagwandelingen lopen goed, zoals Vincent 
ook schrijft. Onze drie weekendwandelingen zijn goed 
op elkaar afgestemd met ieder een eigen profiel. De 
zondagclub loopt vele kilometers, heeft nog steeds het 
imago hardlopers te zijn, en gaat met ov verder de 
stad uit. Mijn zaterdagwandelingen zijn rustig maar we 
lopen toch wel 8 a 10 km, je zou het onbarmhartig de 
'afvalbak' kunnen noemen, wie met Vincent niet meer 
mee kan komt bij Mathilde terecht.  Dat propageer ik 
ook, want iedereen moet zo lang mogelijk blijven 
wandelen! Het gaat om het buiten zijn, om je heen 
kijken en de stad even vergeten. Dus ook met pijntjes 
her en der kun je de wandeling volhouden en vaak is 
er wel een extra lus te maken voor de doorlopers.  
Bovendien is er altijd wat te zien onderweg: tuinen, 
een standbeeld, schapen/geiten jonge zwanen, en 
vooral vogels, want er zijn altijd wel een paar 
vogelaars in de groep.  

Mathilde 

De Groene Hemel 

De bostuin en kruidentuin zijn nu mooi op orde.  
De bostuin heeft een geheimzinnige sfeer, veel 
begroeiing en een echte groene hemel.  In de 
kruidentuin staan veel thee kruiden zoals munt salie en 
tijm. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. 
De tuinploeg is wel uitgedund omdat er nu minder 
werk is dan toen we de grote buurtmoestuin hadden. 
Een paar actieve en betrokken tuinders zijn er druk 
mee, er is veel schaduw en dat beperkt de 
mogelijkheden welke kruiden daar willen groeien.  
 
In het voorjaar is er een grote kersenboom 
omgewaaid, dwars door en over de poel. Omdat het 
broedtijd was is hij blijven liggen, daar zijn heel wat 
waterhoentjes in geboren. Er ligt een plan hoe de 
boom uit het water te krijgen. Bovendien ligt hij vlak 
naast de ijsvogelwand, extra complicatie. Hoe het met 
de ijsvogels is gegaan dit jaar? Geen idee, alles is 
daar dichtgegroeid en we hebben er niet speciaal op 
gelet. Deze winter zal hij wel weer schoongemaakt 
moeten worden. Een van de vele klussen die er 
continu te doen zijn. lekkende regenpijpen, 
wateroverlast, kapotte kranen, afgebladderde 
keukenvloer, ramen lappen, schuifdeur die niet schuift. 
Maar dankzij het vaste groepje vrijwilligers komt het 
toch allemaal goed, zonder hen zouden we het daar 
niet volhouden.... 
 

25 jaar Nemoland Polen. 

Dat werd groots gevierd deze zomer met een 
muziekfestival. met als speciale gast Ma Lamine, 
professionele djembespeler en danser uit Senegal en 
Amsterdam.  
In 25 jaar is er veel veranderd, kwamen er in het begin 
veel gezinnen met kinderen, nu komen er vooral 
Poolse gasten. Ook nog wel een paar gezinnen, maar 
het merendeel kwamen er Polen, die het liefst in 
groepjes met vrienden of familie gaan kamperen. Zelfs 
uit Warschau! Nemoleden komen niet meer, die willen 
waarschijnlijk meer luxe, of zijn bang voor de oorlog? 
Met de Poolse gasten werden camouflagenetten 
geknoopt voor de soldaten in Oekraïne, dat leeft 
enorm. En luxe hoeft juist niet, ze genieten van 
kamperen en kampvuur en sterrenkijken in het donker.   
En de taal is nu ook geen probleem meer, ze spreken 
allemaal vloeiend Engels.... 

Mathilde  



  
 

  
 

   



Nemoland Polen 2023 

  



  
 

  
 

 NEMO WANDELPROGRAMMA NAJAAR 2023/WINTER 2024
 

DE GROENE HEMEL 

WESTERPARK 
Groene oase in het Westerpark bij 
de poel de Braeck. In dit wonderlijke 
niemandsland heeft de natuur de 
regie overgenomen. De Groene 
Hemel ligt in de Overbraeck tussen 
schooltuinen en tuinparken, naast de 
Kinderboerderij. 

OV bus 18, 21, tram lijn 3  
 

Kruidentuin 
Tuinieren in de kruidentuin en bostuin 

Buurttuinhuis 
o.a. Boeddhistische meditatie, Sjamanistische training, Drumcirkel, 
Quigong, Mindfulness, Klankconcert Soundhealing  

 Verhalenpoel de Braeck 
Beleef de geschiedenis van het Westerpark-landschap 

 

DAGWANDELINGEN 

Wandelen in het weekend met 
begeleiding ca 10/15 km, op zoek 
naar onbekende paden en routes. 
Met openbaar vervoer 
 
 
. 
- met Margreet: wandeling (ca 10 km) 
  eenmaal per 3 weken in de omgeving van Amsterdam. 
- met Mathilde: rustige wandeling (ca 10 km) 
  op zaterdag eenmaal per maand in de omgeving van Amsterdam 
- met Vincent stevige wandeling (15 km) 
  op zondag om de week, iets verder weg 
 

 

NEMOLAND POLEN 
Natuur&wandelcentrum aan de voet van het Iser- en Reuzengebergte 
in zuid-west Polen. Hele jaar open: studio/meditatieruimte, klimrots, 
verhalen-paviljoen, atelier, theater, boerderij. Verblijf: natuurcamping, 
kamers, blokhut, groepsruimte. Vrijwilligers/stagiaires welkom. 
Info: www.nemoland.org 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overbrakerpad 2 

1014 AZ  Amsterdam 

WWW.NEMOLAND.NL 
 

Facebook:  

- nemo.wandelaars 

- nemolandwesterpark 

- nemolandpolen 

Wandelblog: 

 - voetpaden.blogspot.nl 

Youtube afspeellijst 

- Nemoland Amsterdam 

- Nemoland Poland 
 

voetpaden@gmail.com 

IBAN NL59INGB0000527317 

telefoon: 020-6817013 

Mobiel tijdens zondagwandeling: 
   06-21624367. 
Buiten kantoortijd in dringende gevallen 

   06-53604513 of 020-6844331 

 
Wandelingen voor/door leden 
naar de achterkant van Nederland, 
met ov, kleine groepen en veel 
aandacht voor natuur en 
landschap. 

 

PRIJZEN 

Lidmaatschap € 15 per jaar 
 
Wandeling € 5 
 
Volgende programma verschijnt in 
maart  2024 

  

http://www.nemoland.nl/


  
 

  
 

 NEMO WANDELAGENDA NAJAAR 2023/WINTER 2024 

 
 M  wandeling met Margreet op vrijdag, 10 km  

 Math  wandeling met Mathilde op zaterdag ca 8-10 km, rustig tempo 

 V wandeling met Vincent op zondag, 15 km 

  
 
 zo 10 sep V (Stelling van) Den Helder, 

zeedijken 
 zo 17 sep Nemojubileum Open Dag De 

Groene Hemel 13-18u 
 vr 22 sep M Vanaf station Diemen via 

Diemerbos naar Amsterdam 
 za 23 sep Math Santpoort-Noord, Vogelmeer, 

Bloemendaal aan zee. 
 di 26 Sept  Algemene Ledenvergadering 

vereniging Nemo 19.30u 
 zo 1 okt V IJsselstein – Vreeswijk - Jutphaas 
 vr 13 okt M Van Ilpendam naar Purmerbos en 

Purmerend 
 zo 15 okt V Bodegraven – Reeuwijk - Gouda 
 zo 29 okt V einde zomertijd Castricum, 

Bakkum, duinen 
 vr 3 nov M Kennemerduinen, rondom 

Vogelmeer, vanaf Bloemendaal 
strand 

 za 11 nov Math Oosthuizen, Etersheim, Dik 
Trom Museum (3 euro) 

 zo 12 nov V Gouda, Hollandsche IJssel, 
Hekendorp 

 vr 24 nov M Watergangroute, omgeving Broek 
in Waterland 

 zo 3 dec V Hilversum, Spanderswoud, heides 
 za 9 dec Math Amsterdamse Bos, Meerzicht; 

bos en Oeverlanden 
 vr 15 dec M Haarlem, langs Spaarne naar 

Cruquiusbrug 
 zo 17 dec V Kerstwandeling 
 vr 5 jan M Groen van Toen, stadswandeling 

door Bretten en West 
 zo 7 jan V Anna Paulowna, Oudesluis 
 za 20 jan Math Twiske, Luijendijkje, Den Ilp 
 zo 21 jan V Klompenpad Houtdijkenpad: 

Woerden, Oude Rijn, Kamerik 
 vr 26 jan M Vanuit Twiske richting 

Purmerend-Weidevenne 
 zo 4 feb V Hollandsche Rading, Hilversum, 

Hoorneboeg 
 vr 16 feb M Breukelen, naar Maarssen, 

Tienhoven 
 zo 18 feb V Delft, Schie(dam) 

za 24 feb Math De Rijp, Graft, Eilandspolder 
zo 3 mrt V Amsterdam-Noord -

Volgermeerpolder - Broek in 
Waterland 

vr 8 mrt M Edam, via Hobrede naar 
Purmerend-Noord 

zo 17 mrt V Castricum, Uitgeest, Heemskerk 
za 23 mrt  Math Gaasperpark, Weesp 
vr 29 mrt M Bussum-Zuid – Tafelbergweg – 

Bussum-Zuid 
ma 1 apr  V Paaswandeling Soest – 

Hollandsche Rading 
zo 14 apr V Zaltbommel, Waal, Hurwenen 
vr 19 apr M Castricum, naar Wijk aan Zee 
 
 
 
 
 
 
Opgeven: 
voetpaden@gmail.com; 020-6817013 
 
Meer info: www.struinen.nl 
Route en info over de zondagwandeling: 
http://voetpaden.blogspot.nl/ 
Facebook: nemo.wandelaars 
 
Volgende programma verschijnt maart 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


